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1. Wat is geloven?

Wanneer vrienden van mij in zak en as zitten, weet ik eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Ik
heb dat thuis niet geleerd en ik voel mij zo onwennig in de situatie, en al wat ik zeg, vind ik
verkeerd, soms zelfs ronduit belachelijk. Totdat ik Mel, de verpleegster uit ‘Virgin River’,
een serie op Netflix, hoorde zeggen: I'm so sorry. Vier kleine woordjes die voor mij juist
voelen, zeker als Mel ze uitspreekt met haar innemende gezicht en een kleine pauze tussen
de so en de sorry. En dan begon ik mij af te vragen, waarom werkt dat bij mij?

Ik heb een zwak voor taal, vier kleine woordjes. Als je ze beluistert zijn er eigenlijk maar drie: I'm,
S0 en sorry, en ze hebben geen van drieén een emotionele waarde. Maar omdat je een minipauze
laat tussen de eerste twee en de laatste, laat je aanvoelen dat er iets weggelaten is, zoals stupified
of broken of nog wat anders, maakt niet uit. Door het belangrijkste woord weg te laten, wordt de
spanning opgedreven. Maar er is meer. In het Nederlands zeg je dat je iets doet: ‘ik leef met je
mee, ik vind het erg voor je’. In het Engels zijn het passieve woorden en zeg je eerder hoe je jezelf
voelt, terwijl je onmiddellijk daarna je verontschuldigt dat je het over je eigen gevoelens hebt in
plaats van over die van de gekwetste. Door die verontschuldiging wordt de aandacht verlegd naar
de andere en zijn pijn, en krijgt hij of zij de volle aandacht, zonder dat je het hoeft te zeggen. Dat
wordt nog eens versterkt door het woord dat mijn gevoel uitdrukt, weg te laten, in het ongewisse
te laten. Door het woord te verzwijgen wordt de spanningsboog van betekenis opgetrokken. Het
woord zelf is niet belangrijk, het wordt niet uitgesproken, het wordt het onzegbare. De lege ruimte
tussen so en sorry wordt veelzeggend, alleszeggend.

Toen ik deze redernering aan mijn vrouw uitlegde, vond ze het goed gevonden, maar ze vroeg zich
wel af of het steek houdt of slechts een verzinsel is. ‘Ma se non & vero, € ben trovato’. Ik voel er mij
goed bij.

Ik geloof in mijn eigen verzinsel, alhoewel ik
niet zeker ben dat de redenering juist is.

Een iets oudere vriend, sedert 80 jaar religieus gepokt en gemazeld, vertelde me dat hij weet dat
god geen persoon is, maar dat hij blijft bidden tot God, als ware het een persoon en dat hij zich
daar zeer goed bij voelt. Eigenlijk kan hij niet anders.

Hij gelooft in een persoonlijke God,
terwijl hij weet dat dit niet kan.

Ik heb in volle overtuiging tegen mijn lief meermaals gezegd: ‘Jij bent de mooiste en de liefste van
de hele wereld’. Dat voelde voor mij juist terwijl iedereen weet dat dit objectief gezien niet kan.

Geloven is zich goed voelen bij iets en weten,
of toch vermoeden, dat het niet juist is.




Duizenden jongeren komen samen in een katholiek massafestival: de Wereldjongerendagen. In
augustus 2023 was het in Portugal te doen. Ze komen er samen om de sfeer te snuiven, plezier te
maken en hun geloof te beleven. Ik had het geluk een reisverslag te aanhoren van een 16-jarige die
vol enthousiasme vertelde over haar ervaring. Vooral het idee dat jongeren uit andere landen op
een andere manier gemeenschap vormen, bidden en liturgie vieren was voor haar zeer
inspirerend. Haar voordracht, een vijftiental minuten, was minutieus voorbereid en een plezier om
naar te luisteren, vooral toen ze begon te vertellen over het einde van het gebeuren: de
massabijeenkomst waarbij ook de paus aanwezig was. Duizenden jongeren die op een groot plein
samenkwamen bij zonsondergang, waar plots een stilte neerdaalde, waar iedereen door een
gelijkaardige ervaring overdonderd werd en ongeveer op hetzelfde ogenblik neerknielde.

Warmte.

Samenhorigheidsgevoel.

Stilte.

Dat was ..... God, zei ze, en.....God ...... is liefde.

Wat en hoe ze het vertelde bezorgde me kippenvel.

Het onbegrijpbare noemde ze ‘god’. Als je iets wil communiceren dat je niet kan bevatten in al zijn
nuances en grootsheid en je terzelfdertijd niet kan zwijgen, lijkt ‘god’ mij een geschikte term,
zolang je beseft dat wat je onder ‘god’ verstaat eigenlijk niet met woorden te duiden is. En daaruit
volgt:

De invulling van het woord ‘god’ is een strikt
individuele beleving.

Wanneer men zegt: ‘God is Liefde’, heb ik het daar altijd heel moeilijk mee gehad.
God is God, voor mij. En Liefde is Liefde. God is onvatbaar en

ik vind dat je het niet mag beperken tot iets, ook niet tot Liefde.

Als Liefde voor jou god is, blijf het dan toch Liefde noemen.

Als Liefde voor jou goddelijk is en je wil dat per se zeggen,

zeg dan dat Liefde voor jou goddelijk is.

Je kan god niet omschrijven zonder eraan toe te voegen

dat het jouw beeld van god is,

want wat je voelt is strikt individueel.

2. Mededogen

En toch is het belangrijk dat je die ondefinieerbare ervaringen hebt, want ze zijn de basis van
mededogen, het opent je hart voor het andere en de andere(n). De knielende massa op het grote
plein in Lissabon in aanwezigheid van de paus veroorzaakte in de hersenen van die jonge vrouw
een ervaring die wij religieus noemen. Dergelijke ervaring kan, net zoals bij een extreme
verwondering, uiteindelijk leiden tot een spontaan mededogen en dat vertaalt zij als een
liefdevolle ervaring. Het idee is nu dat wij als mens in staat zijn religieuze ervaringen te hebben
omdat we als mens zo geévolueerd zijn. Onze eigenschappen worden geschaafd en aangepast aan
ons bewustzijn en aan onze levensomstandigheden.

De evolutietheorie van Darwin beschrijft het proces
waarbij erfelijke eigenschappen veranderen
van generatie op generatie door



genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie.

Ik heb de neiging om in de hersenen te gaan kijken wat er zich daar afspeelt bij een religieuze
ervaring en eigenlijk is dit wel belangrijk om het hele proces te begrijpen. In onze hersenen is een
plek die verantwoordelijk is voor de scherpe afbakening tussen mezelf en de rest. De verwondering
voor iets dat ongelooflijk mooi, wijs of goed is. Die verwondering verdooft de scherpe afbakening
tussen jezelf en de omgeving en wat op dat ogenblik je bewustzijn binnenkomt, ervaar je als een
deel van jezelf en daar ga je dan ook voor zorgen als voor jezelf. Dat is mededogen — zorgen voor
de andere als voor jezelf — compassie hebben met de andere als met jezelf. Dat is het spontane
resultaat van de ervaring van verwondering.

Religiositeit noemen we de innerlijke kracht,
een gave, die we als mens meegekregen hebben
met mededogen als gevolg.

Als mens worden we geboren met ontelbare eigenschappen. We kunnen nadenken, de ene al
beter dan de andere, maar allemaal kunnen we leren nadenken en die kunst verbeteren. We
kunnen liefhebben en die kunst verbeteren. We kunnen lopen, praten, zwemmen, musiceren enz.
en we kunnen oefenen om wat we bij de geboorte meegekregen hebben verder te ontwikkelen. Zo
kunnen we ook onze religiositeit ontwikkelen zodat ook ons mededogen groter en spontaner
wordt. We doen dat door bidden, meditatie, humor, discussie, allerhande ervaringen en inzicht.
Ook een dieper inzicht hoe het werkt in de hersenen kan helpen.

Spiritualiteit’ noemen we de wijze waarop we
onze religiositeit oefenen.

Tijdens het ganse evolutieproces groeien religiositeit en spiritualiteit bij de mens naargelang zijn
bewustzijnsontwikkeling. Het idee leeft dat de primitieve mens godsdienstig was uit angst voor
natuurfenomenen, maar een veel logischer idee is dat die natuurfenomenen een religieuze
ervaring bewerkstelligden en zo een primitieve spiritualiteit en gemeenschapszin ontwikkelden.
Beide bevorderden ze de overlevingskansen (van de groep). Rond die ervaringen groeiden verhalen
en ook die verhalen toonden hoe je de naaste lief kon hebben. Naast een spontaan mededogen,
ontwikkelt zich een didactische naastenliefde en uiteindelijk gaan beide samen.

Door allerlei omstandigheden, ook van institutionele macht, raakt de ervaring en zijn mededogen
op de achtergrond en primeert het instituut en de naastenliefde. Maar de wereld evolueert verder
en meer en meer mensen geloven niet meer in de wereldvreemde god van de middeleeuwen. Er is
een nieuwe tijd met een sterke ontwikkeling van de wetenschap en we krijgen een ander
wereldbeeld.

3. Een wereldbeeld anno 2024

In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar hoe ons wereldbeeld er zou moeten uitzien om ook vandaag
wetenschappelijk aanvaard te worden. Eeuwenlang kijken we al rondom ons en aanschouwen we
wat we zien. Maar het besef groeit dat wat we met onze ogen zien door onze hersenen gekneed
wordt om er met ons verstand te kunnen mee omgaan. De werkelijkheid is dieper dan wat wij

! Uitgebreide info hierover vind je in het artikel bewustzijn, spiritualiteit en christen zijn — deel 2 op
www.ginkgogroep.be. Doorklikken naar teksten en 2021.
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ervaren in onze leefwereld. Er is maar één werkelijkheid en met onze lichamelijke mogelijkheden
ervaren we slechts een stukje, de macrowereld. Onze leefwereld beperkt zich tot onze ervaring
van tijd en van oorzaak en gevolg, maar in de wereld van de kleinste deeltjes, de atomen en nog
een hoop kleinere bouwstenen heersen andere wetmatigheden. De wetten in de microwereld
lijken voor ons tegen alle logica in te gaan. Het zijn de wetten van de kwantumfysica.

Het wereldbeeld vandaag is grondig veranderd.

De mens is opnieuw niet langer het centrum van de wereld.
Hij/zij is slechts een schakel in een groter geheel

en dit idee kan kwetsend overkomen.

Maar het geheel waar we deel van uitmaken

is adembenemend mooi.

Alles — wij ook — bestaat uit atomen en elektronen. Ze wentelen zich in complete chaos. Ze
wemelen door elkaar, chaotisch, ogenschijnlijk zomaar. Chaos is voor ons begrip willekeur, maar
eigenlijk beantwoorden chaotische bewegingen aan wetten, die wij met onze ogen niet zien. Als je
bv. een mierenhoop blootlegt, wemelt het van de mieren in een chaotische toestand, maar de
mieren lopen op hun manier geordend om zoveel mogelijk schade te voorkomen, schade die
veroorzaakt werd door het blootleggen van de hoop. De wijze waarop de kleinste deeltjes, de
atomen en elektronen bewegen, is chaotisch én contra-intuitief. De wetten waaraan ze
beantwoorden, gaan tegen onze intuitie in. Er is in hun wereld geen oorzaak en gevolg en geen
tijdsbegrip. Het is alsof — om een voorbeeld te geven — je terzelfdertijd in Brussel twee gelijke
piano’s gemaakt hebt en één van beide later in Marseille terecht komt. Wanneer je een toets op de
piano in Brussel aanslaat zou het kunnen dat de noot op de piano in Marseille weerklinkt. Alsof
beide piano’s verstrengeld zijn. Als mens kunnen wij er ons niets bij voorstellen, het gaat niet. Onze
hersenen zijn daar niet voor gemaakt.

De wereld van de kleinste deeltjes is de diepere werkelijkheid, maar daar kunnen wij niet mee
leven in de macrowereld. Daarom gaan onze hersenen de chaotische bewegingen van de kleinste
deeltjes transformeren, zodat wij er overweg mee kunnen. Onze hersenen neutraliseren een hoop
prikkels die binnenkomen zodat we, wat we zien, als juist kunnen ervaren. Door onze hersenen
voeren we een tijdsbegrip in en draait de wereld logisch, met oorzaak en gevolg. Wij bestaan uit
een enorme hoeveelheid kleine chaotische deeltjes die in een binaire toestand zijn, noem het
zwart en wit of positief en negatief. Wat wij met onze ogen waarnemen bevat miljarden deeltjes,
zodat positief en negatief elkaar ongeveer opheffen. De objecten in de macrowereld — ons lichaam,
die tafel of stoel, bomen - zijn telkens een verzameling van een oneindig aantal kleine deeltjes die
statistisch gezien samen praktisch neutraal zijn en daarom nemen wij ze waar met oorzaak en
gevolg en tijdsbesef. Wij ervaren de objecten in onze leefwereld als objectief omdat de binaire
werking van al die kleine deeltjes elkaar praktisch neutraliseert. Wij ervaren ze als objectief, maar
op microniveau zijn ze het niet.

Wat wij zien van de wereld en als objectief
ervaren is eigenlijk subjectief en aangepast aan
wat wij kunnen begrijpen.

Wanneer we de natuur rondom ons bestuderen, ontdekken we meer en meer dat biologische
processen beantwoorden aan de wetten van de kleinste deeltjes. Klassieke voorbeelden zijn de
bladgroensynthese (het omzetten van CO2 in glucose en 02) en het magnetisch kompas van het
roodborstje. Deze biologische processen gedragen zich volgens de wetten van de kwantumfysica.
Alleen volgens de wetten van de kwantummechanica kan er voldoende energie vrijkomen voor de
bladgroensynthese en het magnetisch kompas werkt zoals de verstrengelde piano’s van hierboven.



Het is een fascinerende wereld en de verwachting is dat meer en meer biologische processen
kwantummechanisch verklaard zullen worden. Zonder de wereld van de kleinste deeltjes en zijn
chaotische wetten is er gewoon geen leven mogelijk.

Ons ganse leven is doordrongen van subjectiviteit en waarschijnlijkheid, eigenschappen van de
werking van de kleinste deeltjes. Ook ons brein werkt volgens de regels van de kwantumfysica.
Wanneer wij ideeén hebben — I'm so sorry — kunnen we ons best afvragen of ze wel kloppen. Waar
ben je echt zeker van? Bestaat er objectiviteit of wordt alles wat je waarneemt gekleurd door
omstandigheden? Meer en meer wordt in ons denken uitgegaan van een zekere subjectiviteit. Er is
maar één wereld, één werkelijkheid en we kunnen die met de mogelijkheden van onze
macrowereld niet compleet vatten.

Wanneer we nu drugs gebruiken of alcoholische drank of andere stoffen die onze hersenen
verdoven, dan verdwijnt of vermindert het neutraliseren van prikkels door onze hersenen omdat
ze verdoofd zijn. Zo kunnen we een fractie van een blik werpen op de chaotische toestand en
krijgen we een bewustzijnsverruiming. Daardoor, door die de bewustzijnsverruiming, ervaren we
dingen die we niet kunnen begrijpen. We verliezen een stuk, of beter een stukje aardse controle
waar onze hersenen in normale omstandigheden voor instaan en we wanen ons in een andere
dimensie. Op gelijkaardige wijze krijgen we een religieuze ervaring. Door de verwondering worden
onze hersenen verdoofd en vervaagt de grens tussen ons en onze omgeving en zo ontwikkelen we
mededogen. En we kunnen dat oefenen.

Het kunnen overstijgen van de aardse
werkelijkheid is een eigenschap van mensen die
toelaat elkaar spontaan graag te zien, die toelaat
te geloven.

Stephen Hawking en Thomas Hertog (KU Leuven) hebben recent ontdekt dat het heelal zich net
gedraagt als de kleinste deeltjes. De planeten bewegen, ontstaan en verdwijnen met dezelfde
chaotische wetten. Geen oorzaak en gevolg en geen tijdsbesef. Dat geeft wel een probleem met de
big bang. Om een lang wetenschappelijk verhaal kort en eenvoudig te houden: de big bang is uit
zichzelf ontstaan. Je kan niet spreken over de periode voor de big bang, want er bestond geen tijd.
Met de geboorte van het heelal is ook de tijd ontstaan. Het heelal is een zelfscheppend fenomeen
en de deeltjesfysica bevestigt dat. Probeer het niet te begrijpen, sta er gewoon voor open,
aanvaard dat het zo zou kunnen zijn, ook als je het niet begrijpt.

Volgens ons aardse denken is het de logica zelve dat er ook vé6r de big bang iets moet geweest
zijn. Maar dat kan je niet hard maken volgens de deeltjesfysica, hoe absurd het ook klinkt voor ons
menselijk denken. Op dingen waar je niets over kunt weten, bouw je het liefst geen filosofie. Het
universum werkt op een manier die voor ons niet alledaags is en iedereen verwerkt die gegevens
op zijn manier. Het was voor mensen zo gemakkelijk wanneer de waarheid vaststaand was. Dit kan
niet in de natuur. Het bestaat niet en toch moeten we overleven en krijgen we het idee mee dat
wij gelijk hebben, beter nog dat IK gelijk heb, ieder voor zich.

Zonder het idee dat ik gelijk heb,

dat wij gelijk hebben,

was er geen oorlog in Oekraine of Gaza,

leefden we hier in een harmonische samenleving.



Het is goed en juist een eigen mening te hebben om te overleven. Blijf je bewust van jouw mening
maar stel ze terzelfdertijd ook in vraag. Leef daar mee en eigenlijk, in de praktijk, doen we dat toch
al.

Stel je geen vragen die je menselijkerwijs niet
kunt beantwoorden.
Sta open voor het onwaarschijnlijke.

Ook wij zijn een gelukkig toeval. Wij zijn deel van dit universum dat zichzelf geschapen
heeft. Wij zijn deel van dit Leven. leder van ons is een onooglijk klein deeltje van het grote
geheel. Maar zonder ons als individu is het geheel niet af. Allemaal zijn we deel van het
wonderbaarlijke Leven.

Zoals alle andere elementen van de natuur worden we geconcipieerd als prachtige
schepsels van het wondere Leven. We helpen het Leven scheppen, we dragen bij tot de
schepping door ons ‘er zijn’. Onze persoon is niet langer het belangrijkste, de evolutie van
het geheel primeert. Als we naar die evolutie kijken, stellen we vast dat die niet gebeurt
volgens wat wij als individu ‘rechtvaardig’ vinden. De natuur is wonderbaar en de evolutie
Is complex maar strookt niet met onze aardse ideeén over rechtvaardigheid. Wanneer
mensen een natuurlijke dood sterven, hebben ze niet allemaal dezelfde leeftijd. We krijgen
niet allemaal hetzelfde lichaam en dezelfde mogelijkheden. We leven niet allemaal in een
vriendelijke omgeving of in een tijdsgewricht waar vrede heerst. Mensen zijn ‘slechts’ een
onderdeeltje van een fantastische natuur die evolueert met vallen en opstaan. Evolueren
vraagt offers, keuzes maken, wroeten én genieten.

We zijn het gewoon om causaal te denken. Oorzaak en gevolg.
Maar het leven zelf is niet causaal.

Niet alle embryo’s groeien uit tot levensvatbare baby’s,

wat heel erg is voor wie het meemaakt,

maar wat terzelfdertijd bijdraagt aan die wonderbare natuur.
Daarom zijn we nooit ‘slechts’ een deeltje,

maar dragen we altijd bij, onder één of andere vorm,

tot een groter magnifiek geheel. Het gaat niet om ‘IK’,

het gaat over ons allemaal samen.

Al blijft het gevoelsmatig moeilijk om zo de wereld te bekijken.
Het is de diepere werkelijkheid.

Het geheel is belangrijker dan de deeltjes.

4. Zingeving nu

In ons verste verleden, 13.8 miljard jaar geleden, was er een big bang waarbij het heelal in
een zucht razendsnel uitdijde. Quasi onmiddellijk vertraagde die uitdijing om massa te



vormen en zo uiteindelijk leven mogelijk te maken. Sedert 5 miljard jaar is de uitdijing
weer versneld. Het waarom blijft een mysterie. In dat ganse proces is de juiste snelheid van
uitdijing en de juiste temperatuur van afkoeling uiterst belangrijk om later leven mogelijk
te maken. Een kleine afwijking van de temperatuur op cruciale momenten in de uitdijing
en er was van ons leven op aarde geen sprake geweest. Zo zijn er tientallen parameters in
de evolutie die door een ‘gelukkig toeval’ doorheen de geschiedenis van het begin van het
heelal een bepaalde waarde hadden, waardoor later leven kon ontstaan uit sterrenstof.
Heel recent is ook de mens in het heelal verschenen.

Ik vind dit ontstaan van het heelal prachtig.
Hoe het leven in elkaar zit, ik heb daar geen
woorden voor.

Als christenen vieren we met kerstdag de geboorte van Jezus. Als ik mag kiezen, dan vieren
we met kerst de geboorte van het heelal. Hoe meer ik daarover lees en me inleef als
onderdeeltje van een allesomvattend geheel, waar geen woorden voor zijn, hoe meer ik in
mezelf dezelfde kracht ervaar die andere mensen krijgen door een muzikale ontroering of
een massabijeenkomst met de ondergaande zon op een groot plein in Lissabon, waar
iedereen in stilte op de knieén gaat.

Die kracht, die we religiositeit genoemd hebben, kun je verder ontwikkelen door gebed,
meditatie, dialoog, verwondering. De wijze waarop je dat doet, noemen we spiritualiteit.
De wijze waarop ieder van ons met religiositeit omgaat is uniek en is onze individuele
spiritualiteit. Het is die individuele spiritualiteit die ons toelaat bij te dragen aan het welzijn
van de mensen rondom ons en daarom is religieuze zingeving zo belangrijk.

Religieuze zingeving is de motor voor een
harmonieuze vooruitgang van de ganse
samenleving.

Alle mensen maken deel uit van de zelfscheppende evolutie sedert de big bang. Alle
mensen dragen bij tot die zelfscheppende evolutie. Alle mensen zijn in essentie ‘goed’. Alle
appels die aan de boom hangen zijn in essentie eetbaar. Dat er hier en daar een minder
appetijtelijke of onvolgroeide appel tussenhangt, geen mens die er naar kraait. De natuur
en zijn evolutie zitten prachtig in elkaar, de mens dus ook, althans bij de conceptie. Want
mensen hebben een bewustzijn en een grotere graad van vrijheid. Ook het bewustzijn kan
ontwikkeld worden en dus zijn mensen verschillend, ook naargelang hun
bewustzijnsontwikkeling.

Mensen worden geconcipieerd, geboren en ondergaan de positieve en negatieve invioed
van hun omgeving in, en later ook buiten de baarmoeder. We vormen onze
persoonlijkheid door en met al die negatieve én positieve invloeden van buitenaf. Mensen
moeten voor zichzelf zorgen om te kunnen overleven en grijpen dus in een reflex al wat ze
kunnen grijpen en dat is goed. Mensen moeten ook samenleven en kunnen daarvoor hun



mededogen activeren, hun religiositeit, en ook dat is goed, uiteraard. Door gepast te
grijpen enerzijds en gepast te geven anderzijds, gaan we harmonisch door het leven.
Religiositeit is de kracht in de mens die de balans tussen de betrokkenheid op zichzelf en
de betrokkenheid op de ander in evenwicht probeert te houden. Religiositeit doet dat
door voortdurend terug te keren naar de oorspronkelijke toestand van bij de conceptie,
waar we van nature goed zijn.

Religieuze zingeving is terugkeren naar het
eigen fundament van het bestaan?.

5. Open spiritualiteit

Van oudsher is er in een samenleving spiritualiteit. Sedert de goddelozen vinden dat God
niet meer bestaat, moeten er ethische wetten komen om de solidariteit in de samenleving
af te dwingen. Alles moet in wetten verankerd worden. Maar wetten zijn onvolmaakte
menselijke constructies en een maatschappij zal nooit kunnen overleven op wetten alleen.
Er zit een spontane drang van mededogen in iedere mens, bij de ene meer ontwikkeld dan
bij de andere, wat normaal is, maar iedereen heeft de aanleg tot mededogen en die kan
verder ontwikkeld worden. Daarom moeten we streven naar het aanleren en oefenen van
een spirituele zingeving en moeten we het onderwijs in religiositeit en spiritualiteit

organiseren.

We moeten ook hier het eigen gelijk van de religies overstijgen
en ijveren voor een open spiritualiteit, een zingeving

die de verschillen tussen open mensen en hun spiritualiteit
erkent en evenwaardig vindt.

Een open spiritualiteit respecteert de spiritualiteit van anderen.
Respecteren houdt in dat je er rekening mee houdt dat

de andere juist zou kunnen zijn en jij misschien verkeerd bent.

2 Zie ook www.ginkgogroep.be. Doorklikken naar teksten en 2022 : eigentijds spiritueel leven.
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