
De	lente	aarzelt.	Hij	zou	ons	uit	de	winterblues	moeten
wekken	en	ons	weer	laten	uitkijken	naar	de	vruchten	die	wij
nodig	hebben	om	heet	leven	aan	te	kunnen.	Het	klimaat	lijkt
verstoord:	heet	luistert	niet	meer	naar	wat	wij	als
vanzelfsprekend	vinden.	Integendeel,	we	raken	verontrust
over	wat	de	toekomst	ons	zou	kunnen	brengen.	Grilligheid
mag	er	zijn,	dat	weten	we,	maar	er	moet	perspectief	zijn	dat

het	ook	goed	kan	komen.	Gezond	leven	is	toch	een	mensenrecht,	of	tenminste	een
terecht	verlangen.
Zou	dit	een	beeld	kunnen	zijn	voor	nog	diepere	lagen	van	ons	bestaan?	In	talloze
domeinen	van	het	leven	lijkt	de	dooi	niet	in	te	treden.	Aan	de	grens	tussen	Europa	en	het
Russische	rijk	houdt	het	wapengekletter	aan	en	is	de	hoop	op	vrede	nog	ijdel.	Het
Afrikaanse	continent	is	meer	en	meer	verscheurd	door	de	concurrentie	tussen	interne
maar	zeker	ook	door	internationale	spelers.	Jeruzalem,	ooit	de	‘stad	van	vrede’	genoemd,
is	een	conflicthaard	waar	het	vuur	niet	geblust,	maar	steeds	meer	aangewakkerd	wordt.
Ook	op	het	vlak	van	spiritualiteit	lijken	we	de	bronnen	niet	meer	aan	te	kunnen	boren.	We
kijken	uit	naar	een	woord	van	bevrijding,	maar	in	de	hoogte	en	in	de	diepte	horen	we
slechts	stilte.	Zei	men	ons	niet	dat	onze	naam	geschreven	staat	in	de	palm	van	Gods
hand,	maar	is	de	inkt	vervaagd?
Diep	in	onszelf,	als	individu	maar	misschien	meer	nog	in	ons	samen	mens	zijn,	blijft	er
een	vermoeden	van	een	kracht	die	ons	doet	leven,	die	ons	doet	dromen,	die	ons	aankijkt
vanuit	het	gelaat	van	de	A/ander,	die	ons	uitdaagt	boven	onszelf	uit	te	stijgen.	Via	de	weg
van	de	kleine	goedheid	kunnen	wij	de	winter	achter	ons	laten	en	‘lentemensen’	worden.

Fons	Vandormael	

Met	zijn/haar	zintuigen	ontdekt	de	mens	de	werkelijkheid
waarin	hij	leeft.	Gaandeweg	construeert	hij	een
wereldbeeld	dat	al	zijn	impressies	samenbrengt:	een
wereld	om	in	te	leven.
Met	zijn	verstand	geeft	de	mens	betekenis	aan	wat	hem
verschijnt.	Met	die	inzichten	tekent	hij	een	mensbeeld	uit.
Dat	stelt	hem	in	staat	handelend	in	deze	wereld	aanwezig
te	zijn.
In	zijn	geest/ziel	rijst	een	vermoeden	op	dat	de	werkelijkheid,	ondanks	alle	twijfel,
samengehouden	wordt	en	hem	uitnodigt	om	zelf	zin	te	geven	aan	de	wereld.	Dat
mysterieuze	nodigt	hem	uit	om	een	relatie	aan	te	gaan,	om	boven	zichzelf	uit	te	groeien.	

Marc	Bittremieux	heeft	zich	ingewerkt	in	het	verkennen	van	dit	verhaal,	vanaf	het	moment
dat	mensen	zich	bewust	werden	van	zichzelf	en	gaandeweg	de	hele	werkelijkheid.	Hij
zocht	een	woord,	een	naam	om	het	mysterieuze	te	benoemen	en	kwam	uit	bij	'IETS'.	

Soms	zegt		men	dat	wijsheid	mensen	wat	bezadigder	en
meer	zachtmoedig	maakt,	dat	hun	spreken	meer	een
fluisteren	wordt.	Maar	dit	geldt	niet	voor	iedereen.	Er	zijn
mensen	die	met	de	jaren	meer	helderziend	en	in	hun
analyse	van	onze	samenleving	scherpzinniger	worden.

Daniel	Vanhoutte	is	zo	een	mens:	diepzinnig	verkent	hij	de
geschiedenis	van	het	christendom	van	in	zijn	oorsprong	tot

op	zijn	plaats	in	de	samenleving	vandaag.	Geen	rechte	weg,	maar	een	bochtenrijk
parcours.	En	ook	vandaag	moeten	er	keuzes	gemaakt	worden.	

In	het	kader	van	de	lezingenreeks	Denkend	geloven,
georganiseerd	door	het	Postuniversitair	Centrum	Leuven
hield	Johan	Bergé	op	28/2	in	Kortrijk	en	op	6/3/2023	in
Gent	een	lezing	met	als	titel	Zingeving	met	of	zonder	God.

Met	deze	lezing	wil	hij	aantonen	dat	er	ten	onrechte	een
negatief	odium	heerst	in	onze	samenleving	rond	religie.
Hij	wil	de	meerwaarde	aantonen	door	met	een
wetenschappelijke	bril	te	kijken	hoe	religiositeit	en	spiritualiteit	in	ons	lichaam	werken	en
ervoor	zorgen	dat:

1.	 geloven	de	duurzaamheid	van	bewuste	relaties	bevordert;
2.	 geloven	een	basiseigenschap	is	van	mensen	zoals	lachen,	lopen,	piekeren	e.a.;
3.	 geloven	dient	om	de	eigen	draagkracht	te	vergroten	en	van	daaruit	de	sociale

cohesie	te	bevorderen;
4.	 en	dat	alle	religies	die	de	individuele	draagkracht	en	de	sociale	cohesie

bevorderen	evenwaardig	zijn.

Dit	is	een	pleidooi	voor	een	‘open	spiritualiteit’,	voor	samenwerking	over	de	religies	heen.

Op	22	april	hield	Bezield	Verband	in	Gent	een	opendeurdag	met
als	thema	'Open	spiritualiteit'.	Een	dertigtal	mensen	brachten	een
bezoek.	Er	werd	verteld	over	hoe	spiritualiteit	in	hun	leven	inhoud
en	vorm	heeft	gekregen.	Velen	hebben	verteld	hoe	zijn	de	oude
gewaden	hebben	afgelegd	en	aarzelend	of	enthousiast	nieuwe
wegen	zijn	ingeslagen.	Hoe	individueel	de	verhalen	ook	waren,
er	was	ook	een	gevoel	van	en	toch	...:	er	is	iets	dat	ons	denken,
ons	voelen	en	ons	handelen	richting	geeft,	iets	dat	diep	in	ons
leeft,	maar	tegelijk	ook	hunkert	om	tot	taal	en	expressie	te
komen.

Misschien	kan	het	verslag	van	deze	dag	een	uitnodiging	inhouden	om	bij	een	volgende
gelegenheid	aan	te	sluiten	en	het	verhaal	groter	en	ruimer	te	laten	worden.	

Rik	Torfs	heeft	een	boek	geschreven,	iets	dat	hij	graag	doet.	In	zijn
gekende	stijl	verkent	hij	wat	de	samenleving	beroert,	hoe	zij	zichzelf
verstaat	en	hoe	zij	haar	weg	gaat	en	geschiedenis	maakt.	Vanuit	heel
veel	en	heel	verschillende	invalshoeken	laat	hij	zijn	licht	schijnen	op	wat
er	vandaag	toe	doet.	Hij	zegt	niet	wat	de	lezer	moet	denken,	maar	hij
nodigt	hem	uit	om	met	dezelfde	bril	als	de	zijne	mee	te	kijken,	mee	te
luisteren	en	meer	nog	mee	te	denken	over	het	tijdsgewricht	waarin	wij
leven.	Met	ernst	en	luimigheid	gaat	hij	het	gesprek	aan	met	de	wereld	en
met	de	lezer.

Marc	Bittremieux	was	nieuwsgierig	en	ging	de	uitdaging	aan.	Wat	hij	ervan	vindt	kan	je
lezen	op	de	website.

Marc	Bittremieux	schreef	een	cursiefje	onder	de	titel	'Et	alors...',	de
uitdagende	reactie	van	François	Mitterrand	op	vragen	over	zijn
vermeende	buitenechtelijke	dochter.	Hij	legt	deze	reactie	aan	tegen
het	'Dan	nog...'	in	de	poëzie	van	Huub	Oosterhuis.

Ben	je	geïnteresseerd?	Je	krijgt	een	boeiende	reflectie	over	die	enkele	simpele	woordjes,
...	verrijzeniswoordjes.
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Een	lentemijmering

Op	zoek	naar	...	IETS

Lees	hier	over	de	zoektocht	naar	'iets'

Christendom	3.01

Klik	hier	om	de	volledige	tekst	te	lezen

Zingeving	met	of	zonder	G/god

Klik	hier	om	de	volledige	tekst	te	lezen

Naklanken	inspiratiedag	Bezield	Verband

Klik	hier	om	verder	te	lezen

Rik	Torfs	over	Tijdgeest

Klik	hier	voor	zijn	bevindingen

Cursiefje

Laat	je	verrassen!	Klik	hier

Contactgegevens
	
Johan	Bergé
Tacambaroplein	2	-	bus	41
9700	Oudenaarde
Contact

Interesse	in	de	werking	van	onze	Ginkgogroep?

Heb	je	interesse	in	onze	manier	om	-	gebaseerd	op	lectuur,	samenspraak

en	studie	-	aandacht	te	hebben	voor	de	rol	van	religiositeit	in	onze

samenleving,	voel	je	dan	vrij	om	je	in	te	schrijven	op	onze	nieuwsbrief	en

ons	te	volgen	op	onze	website.	Voor	opmerkingen	en	vragen	om

inlichtingen	kan	je	mailen	naar	info@ginkgogroep.be

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	Ginkgogroep@ginkgogroep.be	toe	aan	uw	adresboek.
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